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OOK IN 2026 GAAT ONZE HEEMKRING ER FLINK TEGENAAN

Dialectavond, 25 april om 20 uur, Solleveld

Bezoek van Heemkring Libbeke, 30 mei Huisje Mostinckx
We ontvangen de heemkring van Lubbeek, gaan op wandel door Bodegem en vertellen 
over onze activiteiten. Meer informatie volgt.

Ledenreis van 3 tot 7 juni naar Straatsburg en omgeving
Na deze reis zal de Elzas geen geheimen meer hebben. Met maar liefst 33 deelnemers
zijn de inschrijvingen inmiddels afgerond.

Uitbating van het hopcafé (huisje Mostinckx) op 6 september
Naar goede gewoonte verzachten we de overgang van de zomer naar de herfst door begin 
september samen te genieten van de laatste zonnige dagen.
Eveneens naar goede gewoonte krijgt hop een bijzondere plaats tijdens de namiddag.

Herfstwandeling in Ternat, september – oktober (datum nog te bevestigen) 
Onze buurgemeente Ternat heeft een paar gebouwen met grote erfgoedwaarde. 
Onder deskundige leiding van een gids gaan we deze pareltjes verkennen.

November: (datum nog te bepalen) 
We blikken terug met beelden van Bodeghaves activiteiten uit het archief. Wedden dat je jezelf, 
vrienden en buren in ongewone klederdracht en verdacht verouderde haarsnit zal herkennen?

Naast deze activiteiten kijken we, als bestuur, ook reeds naar 2027. Twee projecten staan op 
stapel:

1. Samen met andere organisaties werkt de kring aan een publicatie over de kerkklokken 	
	 in Dilbeek. In beeld en klank brengen we het verhaal van de klokken die in onze 
	 kerktorens hangen.

2. Waarom lopen de wegen in Bodegem zoals ze lopen? Waarom hebben bepaalde 
	 gronden een geheel eigen naam? Door een grondige (woordspeling...) studie van (zeer)
	 oude kaarten en archieven proberen we de geheimen van het ontstaan van het dorp 		
	 aan de geschiedenis te ontfutselen. In 2027 zou dit kunnen leiden tot een boeiende 		
	 tentoonstelling. Wie weet is jouw huis gebouwd op een begraafplaats van de Oude 
	 Belgen!

WAT WAARD IS BLIJVE, WAT SCHOON IS WEZE VERDEDIGD

Luc Zelderloo
Voorzitter



Dialectavond
Op zaterdag 25 april groef onze erevoorzitter diep in het geheugen én het archief op zoek naar 
‘vuile’ (en andere) woorden uit ons rijke dialect. Er werd gegrapt en gegrold op z’n Beugoems.
De avond werd georganiseerd naar aanleiding van de Erfgoeddag van 26 april, 
die als thema ‘Humor’ had.

Bekijk en beluister enkele hoogtepunten van Piets dialectavond onderaan in deze rubriek!


