
Huisje Mostinckx

Het was zomers-warm, ja zelfs bijna tropisch heet op zondag 7 september. Jullie waren dan ook zeer talrijk aanwezig bij Huisje Mostinckx.
Het werd een zeer fijne namiddag waarbij de tapkranen bijna even heetliepen als de roodblozende thermometers. Dankzij een goed geoliede groep 
vrijwilligers – duizendmaal dank - kreeg elke bezoeker het gewenste natje of droogje.
Het speelse hoogtepunt was de hopplukwedstrijd, cultureel erfgoed in de praktijk. 18 plukkers gingen de strijd aan met de hopperank, de tijd en zichzelf.
De prijs voor het zuiverste plukken ging naar Helena en Greet; de hoofdprijs evenwel werd door de plukkers van de familie Wauters binnengehaald. 
Zij werden overladen met drankjes en verwierven eeuwige roem.

Het was alweer een fijne middag dankzij de aanwezigheid van velen en de hulp van een prachtteam.
















