
Bodegem
voor de lens

toen en nu
Deze tentoonstelling toont de oogst van Bodeghaves 

fotowedstrijd “Beeldend Bodegem” die liep van mei 
2022 tot april 2023. 37 geselecteerde foto’s brengen 

Bodegem-van-vandaag in beeld

En wat haalde de fotograaf in het Bodegem-van-toen 
voor de lens? Het tweede luik van de tentoonstelling 

geeft u een beeldend antwoord hierop.

Realisatie: Heemkring Bodeghave
Foto’s en prentkaarten: Archief Heemkring Bodeghave

                                             Piet Verhasselt
Vormgeving: Printhings Ternat



Marc Gysens
Philomène voor haar boerderij
1e prijs

Marc Gysens
Philomène voor haar boerderij (bis)
5de prijs

Marc Gysens
Hoeve De Greef en villa Steenbergstraat



Luc Van den Bossche
Kerkje Bodegem achter zonnebloemen (2)
2de prijs

Luc Van den Bossche
Kerkje Bodegem achter zonnebloemen



Karolien Roelandt 
Kerkmuur
3de prijs

Chris Zelderloo 
Kerk in het zonlicht

Lisa Muyldermans (Roels)
Spits kerktoren vanuit Wijmenier  



Kurt Erkelbout 
Wolsem, zicht op Bruine-Lieveheerstraat 
4e prijs

André Mertens 
Wandelweg Langebroekstraat

Karolien Roelandt 
Polderstraat met omgewaaide bomen 
5de prijs



Luc Bruyneel  
Kaarsjes in de kerk

Luc Bruyneel  
Bodegems zangkoor

Luc Bruyneel  
Monstrans



Francis Van Malderen 
Kapel in de Ternatweg

Luc Bruyneel 
Werken aan de kerktoren

Karolien Roelandt  
Kapel in de Sint-Martinusstraat



An Roels   
Kindje aan boom

An Roels   
Kindjes bij het huisje Mostinckx

Erna De Roock 
Wilg met afbeelding



Chris Zelderloo 
Spoorweg in Tenbroek

Jos De Koster 
Veldrijders langsheen de spoorweg



Francis Van Malderen 
Schotse hooglander in Bodegem

Guido Bossuyt 
Balen hooi in de Schepdaalstraat

Luc Bruyneel 
Bodegem in de winter



Francis Van Malderen  
Hyacinten in de Rondenbos

Liliane Roels 
Moerasgebied

Kurt Erkelbout 
Ligusterbloemen voor gascentrale



Suzanne Junius 
Overstroming in de Molenstraat

André Mertens  
Overstroming

Guido Bossuyt 
Huisje Mostinckx



Bernard Marreyt 
Personaatshof

André Mertens 
Hopast in de Sint-Elooistraat

Suzanne Junius  
Huis Storms op de Kerkberg



Luc Bruyneel 
Aan ’t werk op het kerkhof

Lisa Muyldermans (Roels)  
11 novemberviering       

Guido Bossuyt 
Monument op het Dorpsplein





Herberg burgemeester Van der Voorde 
Herberg van Petrus Van der Voorde en Johanna Leontina Puttaert in de huidige 
Sint-Martinusstraat (vroeger woonhuis van de familie De Roock-Carlier). Petrus 
Van der Voorde was destijds burgemeester van Bodegem (1894 – 1912) en “entre-
preneur”. Je vindt hem op de foto uiterst rechts gezeten, handen op de knieën. 
Let ook op de boogschutters op de voorgrond.



Huisje Mostinckx

Gemeentehuis
Het gemeentehuis dat na de fusie (1977) o.m. onderdak bood aan

de jeugdbibliotheek en het archief van Heemkring Bodeghave
werd in februari 2012 verkocht aan een privé-eigenaar.



Philemon rijdt de kerktrap af
Philemon Van den Bosch (1892 – 1935), vader van Jef 
Van den Bosch en grootvader van Bodeghaves penning-
meester Maria Van den Bosch, rijdt de kerktrap af.
De getuigen zijn (van boven naar onder) :
     - René Hellinckx (de Smallen)
     - Jozef Van der Straeten (Jef Vlug)
     - Frans Pauwels (Frans Petit)
     - Jozef Crabbe (Lange Jef)
     - Jan Verhasselt (Jan van Pie Boer)  



Prentbriefkaart verstuurd in 1911

Prentbriefkaart verstuurd in 1919 Een stukje oude Stationsstraat (nu Molenstraat)
Henriette D’Hauwer stuurt deze prentbriefkaart in 1916 
naar haar echtgenoot Joseph Van der Elst,  
krijgsgevangene in Duitsland.



Tegenover de hoofdingang van de kerk ligt het “land-
huis Storms”, genoemd naar een vorige eigenaar Rayond 
Storms (1901 – 1991). In 1878 voerde de toenmalige eige-
naar graaf Philippe Powis de Tenbossche belangrijke wer-
ken uit aan het landhuis. Hij liet o.m. de linkervleugel en 
de terrasuitbouw achteraan bijbouwen. De prentkaart kan 
moeilijk worden gedateerd. Zij werd alleszins verstuurd in 
augustus 1923.

De familie Huysmans, in een ver verleden eigenaar van het 
landgoed (“speelgoet”) gaven hun Bodegems kasteel de 
naam “Château d’Honsem”. Op deze prentkaart van om-
streeks 1900 werd de naam Château d’Honsem vreemd 

genoeg verbasterd tot “Château d’Honsend”

Omstreeks 1919 schonk Madame Marlier de fanfare De Vrije 
Belgen haar eerste vaandel. Op het vaandel prijken  

de initialen BM : Bertha Marlier.

Sinds november 1911 bewoonden Alphonse De Decker 
en zijn echtgenote Alice Marie Solé met hun acht  
kinderen het landhuis. Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
was Alphonse De Decker voorzitter van het plaatselijke 
hulpcomité voor de verdeling van voedsel en kleren.  
Het gezin vertrok eind 1920 uit Sint-Martens-Bodegem 
naar Vorst.


