
Op zondag 14 april bracht een 40-tal Bodeghaveleden een  bezoek 
aan het schilderachtige Bellingen, deelgemeente van Pepingen. 
Onder de deskundige leiding van onze gelegenheidsgids Bart Desmet 
maakten wij een wandeling langsheen het parcours van de omme-
gang van de heilige Drogo, patroonheilige van Bellingen. In de Onze- 
Lieve-Vrouwkerk met haar pas gerestaureerde interieur maakten wij 
met bewondering kennis met de archeologische collectie van de op-
graving van de voormalige abdij van Cantimpré.
De leerrijke namiddag werd afgesloten met een drink in ’t Kelderken 
van het kasteel-klooster Ter Loo.
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