
Museumtuin Gaasbeekse kasteel

Op vrijdag 25 juli bezocht onze kring de museumtuin van het Gaasbeekse kasteel. Hoewel aanvankelijk onder wat onheilspellende wolken 
werd het een echt fijn bezoek. De gidsen Bart en Leo namen elk een 20-tal leden van onze groep onder de hoede. 
We bewonderden hoe oude snoei- en enttechnieken fruitbomen in alle mogelijke vormen kunnen laten groeien. Echt knap innovatief vakwerk  
van onze Belgische tuiniers die twee eeuwen terug echt wereldtop waren. De bloemenpracht en overdaad aan kruiden en groenten, 
elk met hun eigen verhaal, maakten het bezoek interessant en leerrijk. 
We sloten af met een drankje. Het was een fijne namiddag.










